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Inzoomen op ‘de bloete koont’. 
Slechts even was ‘In het paradijs’ te zien in boekhandel 
Selexyz. Nu heeft het vroegere gevelbeeld, in het 
verleden bekend als ‘de bloete koont’, weer de stad 
verlaten. Natuurlijk heeft de VMG geprobeerd het voor 
Maastricht te behouden, maar dat bleek helaas niet 
mogelijk en het laten maken van een replica te kostbaar. 
Wat ons hier nu rest van dit zeer fraaie eikenhouten 

gevelteken is een aantal foto’s en de wetenschap dat 
het tenminste bewaard is gebleven en de trotse 
eigenaar er goed op zal passen.  
Het beeld stond in de 19

e
 eeuw boven de deur van 

Grote Staat 37 waar de stoffenzaak van de Henrars 
was gevestigd. Die namen het in 1922 mee toen daar 
café In het Paradijs zijn deuren opende. 
 


