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‘E boezjieke opsteke bij Slevrow’ (een kaarsje opsteken bij 
OL Vrouwe, Sterre der Zee). Wie is er in Maastricht niet groot 
mee geworden. En natuurlijk leuk voor een keer, maar toen 
men in het verleden voor huisverlichting afhankelijk was van  
kaarsen en olielampjes, was dat een stuk minder romantisch, 
brandgevaarlijk en erg bewerkelijk. 
De brandende kaarsen kregen een plekje in een ‘kandeleer’ 
of ‘luuch’ en de ouderwetse walmende kaarslonten moesten 
in toom gehouden worden met een ‘smooksjier’ (snuitschaar) 
waarbij de gloeiende, afgeknipte ‘wik’ of ‘week’’ in een 
aangebouwd doosje werd opgevangen.  
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