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In de karkol 

Een proficiat is op zijn plaats voor café Karkol van Stokstraat 5, dat na 
tien jaar in de subtop aan de titel te hebben geroken. nu in 2016 in het 
horecavakblad Misset verkozen is tot ’s lands beste café.  
In de Limburger van vandaag werd geprobeerd uit te leggen waar die 
vreemde kroegnaam vandaan komt: ‘Voor wie het nog niet wist, die is 
afgeleid van het Franse caracole, dat wijngaardslak betekent, een 
verwijzing naar de vorm van de zaak.’ 
Ik kan niet beoordelen of het laatste deel van die verklaring wel zo 
voor de hand ligt, maar weet wel dat in de gichten tussen 1744 en 
1784 twaalf keer een huis in de Stokstraat wordt genoemd dat bekend 
stond onder de namen Caracolle, Karakol en Karkol.  
Helaas bestonden er toen nog geen huisnummers zodat niet vaststaat 
dat het hier onomstotelijk om Stokstraat 5 gaat. 
Dat de naamgever van het café daar blijkbaar wel heel zeker van is 
geweest en wist dat een karkol een wijngaardslak is, blijkt wel uit die 
(moderne) gevelsteen die achterdoor te vinden is, 
 


