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Steen uit de Aldemolen 

Het geeft ons van de VMG een hoop 
voldoening als we er in slagen een ‘loslopende’ 
en verwaarloosde steen op te laten knappen 
en we zijn nu hard bezig de herplaatsing 
proberen rond te krijgen. 
 

 

 Zo’n 150 jaar veronachtzaamd in depot ……                     nu weer opgeknapt 420 jaar geleden is deze stichtingssteen 
geplaatst in de 1873 afgebroken looimolen in 
de Grote Looiersstraat. Daar werd de bast 
van de eik vermalen tot ‘run’ dat werd 
toegepast in het looiproces om de huiden 
voor bederven te behoeden. 
Naast de namen van de toenmalige 
molenaars zien we hun huismerken (zeg 
maar persoonlijke wapens) die nu in 
bladgoud zijn uitgevoerd. 
Wat er op het schildje gestaan moet hebben 
was niet te achterhalen maar om de link naar 
het looiersambacht aan te geven hebben we 
maar de vrijheid genomen het gangbare 
teken van ‘echt leder’ er aan toe te voegen. 
 



 

 
 

De open plek aan de Jeker in de Grote Looiersstraat waar de Aldemolen van de looiers tot 1873 gestaan heeft. 
Opmerkelijk de kinderen links in een ton die al trappelend ondergedompelde huiden bewerkt hebben in deze mobiele looikuipen? 


